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Paden, heggen, drakentanden
Onderweg in Imgenbroich
9,5 km wandeling

Deze rondwandelweg biedt u alles wat het hartje
begeert: fraaie doorkijkjes in leuke plaatsjes,
gevarieerde landschapsvormen, romantische paden,
heerlijke panorama’s en menig cultureel kleinood. De
weg loopt aanvankelijk vanaf het dorpscentrum langs
de katholieke parochiekerk naar de rustige woonwijk
met fraaie vakwerkhuizen, in breuksteen ingebouwde
putten en imposante heggen. (1) Aan de rand van
het dorp gaat de weg over in het idyllische
landschap.

Nadat u het brongebied van een beek heeft
overgestoken, buigt de wandelweg naar links in een
romantisch  pad. Door heggen begrensde
hellingweilanden, een snel aan diepte toenemend
dal, knusse bosranden en afwisselende
bospanorama’s drukken hun stempel op het karakter
van deze streek. (2)

Aan het oostelijkste punt van onze wandeling is het
de moeite waard om een kleine rustpauze te maken.
Vanaf de zich daar bevindende “Eifel-Blick”
www.eifelblicke.de meteen naast de hut heeft u een
heerlijk uitzicht op het Rurtal, de plaatsjes Widdau en
Rohren alsmede op het uitgestrekte bosgebied van
het Nationalpark Eifel aan de horizon. Via een niet al
te moeilijke stijging komt u opnieuw aan de bosrand.

Onder aan de KreisstraBe 21 staat tussen twee
machtige loofbomen een wegkruis. Het herinnert aan
drie vrouwen en een man die tijdens de heftige
gevechten in de 2° wereldoorlog hier door
exploderende granaten gedood werden. Na het
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oversteken van een beekje loopt een romantisch pad
omlaag tot een weg op de helling met zijn sparren-
en loofbossen boven de Rur die u op de volgende
1,4 km zal begeleiden. Een met brem begroeide
open plek biedt tussendoor de gelegenheid om van
het uitzicht op het dal en op het Hofener Weideland
te genieten. Het is een bijzondere belevenis wanneer
in het voorjaar de brem het hele gebied in een
goudgele bloemenzee verandert.

Na het verlaten van het bos slingert de weg zich
tussen machtige beuken en dichte heggen door het
oeroude cultuurland van Menzerath. Viak voor de
straat ziet u aan uw rechterhand een oude stenen
muur. Daarachter verbergt zich een oud kerkhof met
prachtige grafstenen die u beslist moet hebben
gezien. (3) Tussen 1678 en 1862 werden hier naast
geestelijken van de Evangelische Gemeente talrijke
familieleden van de Monschauer en Imgenbroicher
lakenbereiderfamilies begraven.

Nadat u door het Eschbachtal en langs de
jeugdherberg Hargard bent gelopen, bereikt u na
het oversteken van de Bundesstral3e via een door
heggen omzoomde weg de rand van het dorp
Imgenbroich. Voordat u terugkeert naar het
uitgangspunt, moet u in ieder geval via een 1,4 km
korte omweg nog enkele bijzondere
bezienswaardigheden ten westen van het dorp
bekijken. Waar tegenwoordig, door bomen omgeven,
een opgeblazen en met aarde bedekte bunker ligt,
bevond zich het kerkhof Walchenau, dat tussen 1600
en 1794 als eerste begraafplaats van de lutheranen
en de gereformeerden van het Monschauer land
dienst deed.

Kort daarna komt u bij de in 1938 als
tankversperring gebouwde Héckerlinie (4) van de in
totaal 630 km lange “Westwall’, waartoe ook de
bunker behoorde. De wandelweg loopt ca. 500 m
over de rand van de fundamenten. In de loop der
tijden zijn binnen de met beton omgeven
oppervlakken kleine biotopen ontstaan. Er zijn
slechts weinig plaatsen in de omgeving van
Imgenbroich die een dergelijk schitterend uitzicht
naar het westen bieden. (5) U kunt bijna de hele rand
van het ven van het Monschauer land bewonderen,
van de Pannensterzkopf (660 m) bij Kalterherberg
aan uw linkerhand via de Steling (659 m) boven
Mutzenich tot aan de westelijke uitlopers van de
Hoscheit (599 m) bij Lammersdorf.

Dat moet u weten:

Het gebruik van de wandelwegen gebeurt op eigen
risico.

De markering ter plaatse maakt het mogelijk om
deze wandelweg in beide richtingen te lopen.

De wandeling loopt voor een deel over natuurlijke
paden en wegen. Het is daarom raadzaam om
stevige schoenen en aan het weer aangepaste
kleding te dragen.

De wandelkaart nr. 3 “Monschauer Land -
Rurseengebiet” van de Eifelvereniging biedt u een
extra oriénteringsmogelijkheid.
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