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Mützenich SW 26  nl 
 
Door het jachtgebied van Keizer Karel 
 
Onderweg in Mützenich 
5 km wandeling | sneeuwwandelweg 
 
De wandeling door het aan sagen rijke landschap 
ten noorden van Mützenich munt uit door unieke 
uitzichten, fascinerende natuurbelevenissen en zeer 
uiteenlopende bezienswaardigheden.  
Vanaf de wandelparkeerplaats “Dorfplatz” gaat het 
omhoog door het woongebied van Ringstraße en Im 
Brand met zijn fraaie huizen en imposante 
beukenheggen. De voor Mützenich typische stenen 
muren in de noordelijke velden verlenen het 
landschap een bijna Iers karakter. (1) Ze getuigen 
van het moeizame ontginnen bij de verandering van 
de voormalige vennen in vruchtbaar weideland. 
De kleine omweg van 130 m naar een unieke 
belevenis moet u zich in ieder geval gunnen. De aan 
de “Waaneschlachswääch” gelegen “Eifel-Blick” 
(www.eifel-blicke.de) biedt het meest imposante 
panorama van de hele streek. (2)  (zonder 
afbeelding)  Bij goed zicht zijn zelfs de Hohe Acht, de 
in de buurt van de Nürburgring gelegen hoogste berg 
van de Eifel, en het 75 km verwijderde 
Siebengebirge met het blote oog te zien. 
Met de Steling is het hoogste punt van de 
rondwandeling en tegelijk ook de hoogste top van 
het Monschauer land bereikt. In 1995 richtte de 
Mützenicher dorpsjeugd op de top het “Kreuz des 
Wachens” op. (3) Hier komt u ook op de van Aken 
naar Trier lopende Eifelsteig die tot de mooiste 
wandelingen van Duitsland behoort en die u de 
volgende 3 km zult volgen. 

Over een ongerept pad loopt u nu langs de Duits-
Belgische grens verder. Vanaf de bosrand heeft u 
steeds weer mooie uitzichten. (4) Rechts van het pad 
herinneren rechthoekige kuilen in de bodem van het 
bos aan de hevige gevechten van de 2

e
 

wereldoorlog. Vele Amerikaanse soldaten zagen 
vanuit deze loopgraven voor het eerst Duits 
grondgebied. 
 
Het “Kaiser Karls Bettstatt” genoemde 
kwartsietblok is een zeer bijzonder natuurmonument. 
(5) (titelfoto)  Niet alleen omdat het tot de machtigste 
van het Hohe Venn behoort en met ca. 500 miljoen 
jaren een van de oudste stenen van de aarde is. 
Hierop heeft volgens de sage Keizer Karel de Grote, 
omgeven door zijn volgelingen, overnacht, nadat hij 
bij de jacht op een prachtig hert in het toen bijna 
ondoordringbare bos- en moerasgebied verdwaald 
was. Vanaf de uitzichttoren van de “Moor-Route” 
geniet men van een heerlijk uitzicht op een 
gerenatureerd vengebied. Moderne borden geven u 
allerlei informatie over de geschiedenis van deze in 
Duitsland zelden voorkomende landschapsvorm. Via 
een houten loopplank kunt u het kleinood met zijn 
met water gevulde palsa’s, een overblijfsel uit de 
laatste ijstijd, en de unieke vegetatie van zeer dichtbij 
beleven. (6) 
Met de straat “Im Brand” bereikt u weer bewoond 
gebied. Maar zelfs in Mützenich vindt u nog 
dromerige hoekjes. Hiervan is de Renertzgasse een 
goed voorbeeld. (4) 
 
Door weilanden omgeven slingert ze tussen oude 
heggen en machtige beuken door tot aan de straat 
“Im Zäunchen”.  (7)  (zonder afbeelding)  Aan de 
Eupener Straße buigt de rondwandelweg af van de 
Eifelsteig. 

 
Op het eind van de wandeling is het de moeite 
waard om de in 1847 gebouwde en in 1954 
uitgebreide katholieke parochiekerk met haar 
prachtige interieur te bezoeken. (8)  Slechts een paar 
meter van de parkeerplaats verwijderd ontmoet u 
nog een stukje Mützenicher dorpscultuur. De “Uraalt 
Scholl”, het met veel liefde voor het detail 
gerestaureerde eerste schoolgebouw van het dorp, 
herbergt tegenwoordig een streekmuseum. (9)  
zonder afbeelding 
 
Dat moet u weten 
 
Het benutten van de wandelwegen is op eigen risico. 
 
De markering ter plaatse maakt het mogelijk om 
deze wandelroute in beide richtingen te lopen. 
 
De wandeling loopt gedeeltelijk over paden en 
wegen die nog in natuurlijke toestand zijn. Het is 
daarom raadzaam om stevige schoenen en aan de 
weersomstandigheden aangepaste kleding te 
dragen. 
 
De wandelkaart nr. 3 “Monschauer Land – 
Rurseengebiet” van de Eifelvereniging biedt u een 
extra oriënteringsmogelijkheid. 
 
Actuele informatie over sneeuw vindt u bij 
www.monschau.de/touristik/monschau_im_schn
ee.php 
 
Van sneeuw bevrijde wandelwegen kunnen binnen 
korte tijd door verse of opgewaaide sneeuw 
onpasseerbaar worden. Hiervoor vragen we u om 
begrip. 
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Om te genieten aan de kant van de weg 
Voor een korte pauze tijdens of na uw wandeling 
bevelen we u onze Mützenicher gastheer aan 
 
(A)  Hartelijk welkom in het Venngasthof zur Buche 
Im Brand 39 
52156 Monschau-Mützenich 
tel.: +49 (0)24 72  -  14 97 
www.venngasthof-zurbuche.de 
info@venngasthof-zurbuche.de 
 
dagelijks geopend 
keuken doorgaand van 12 – 21 uur 
ontbijtbuffet vanaf 8 uur 
 
300 m van de Eifelsteg 
direct aan het Hohe Venn 
grote parkeerplaats 
gezellige hotelkamers 
allemaal met douche/wc/tv/fön 
 
 
Wanneer iets u bijzonder goed is bevallen of 
wanneer u nog suggesties voor verbeteringen heeft, 
kunt u ons dit graag meedelen. 
 
Contact: Monschau Touristik GmbH 
Stadtstr. 16 
52156 Monschau 
Tel.: +49 (0)24 72-80 48-0 
touristik@monschau.de 
www.monschau.de 
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